
KIP AAN SPIT
Lieve mini’s en maxi’s
Wie eet er ook zo graag kip zoals Lukas en Amber? We hebben
goed nieuws, want ons jaarlijks kip aan spit komt er weer aan!
Iedereen kan op zaterdag 26 oktober komen smullen van
lekkere gebraden kip met groentjes en frietjes à volonté (en
een ijsje achteraf).

Met een goed gevulde maag kan het publiek dan genieten van
jullie schouwspel. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. De
leiding heeft weer een op-en-top tafereel in elkaar geflanst.
Het is dan aan jullie om het podium op te vrolijken. We gaan
nog niet te veel verklappen hierover... de details krijg je te
horen op de eerste repetitie ;) Geen paniek voor de mensen
met podiumvrees, we vinden voor iedereen de geschikte rol
(groot of klein).

De repetities voor dit ‘toneelstukje’ gaan door op
onderstaande data:

zat 28/09: 14u - 17u
vr 04/10: 19u30 - 22u
zat 12/10: 9u30 - 12u = kaartenverkoop in Moere
zat 19/10: 19u30 - 22u
vr 25/10: 19u30 - 22u = generale repetitie
zat 26/10: KIP AAN SPIIIIIIIIT

Heel veel lieve groetjes van jullie leiding en hopelijk tot dan!
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